
Meerdaagse uitstappen LS
#betekenisvolleren

#verbondenheid

Elke dag werken we aan een positief en rijk leerklimaat op school. We zetten in op kennis,

vaardigheden, attitudes en inzichten om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de

maatschappij van vandaag en morgen.

We willen onze kinderen rijke ervaringen bieden, zodat ze hun eigen interesses ontdekken en

hun blik verruimen.  We gaan daarom met elke graad op meerdaagse uitstap. We kiezen

bewust voor drie heel verschillende schoolkampen: een citytrip met de eerste graad, muzische

klassen voor de tweede graad en zeeklassen voor de derde graad. De reizen worden in de

klassen uitvoerig voorbereid, zodat de kinderen weten wat ze kunnen verwachten.

We bouwen het aantal nachten stelselmatig op, zodat de kinderen wennen aan het van huis

zijn. Samen erop uit trekken en dingen beleven werkt heel verbindend. Kinderen en leraren

leren elkaar op een andere manier kennen. 

Eerste graad: citytrip Gent
Van Bunsbeek naar de grote stad Gent: het is wel wat voor onze plattelandskinderen! Ze reizen

met de bus naar Gent en blijven één nachtje slapen in de Jeugdherberg. Ze beginnen met een

stadswandeling en gaan op zoek naar de Gentse ‘Draecke’. Ze wanen zich ridders en

jonkvrouwen in het Gravensteen en maken een boottocht op de Leie. In de jeugdherberg

maken ze zelf hun bed op en smeren ze hun boterhammen voor het lunchpakket. Het mooiste

compliment? Horen dat kinderen nadien hun ouders mee naar Gent nemen, op zoek naar de

‘Draecke’...

Tweede graad: muzische klassen
De kinderen van de 2de graad gaan voor 3 dagen (2 nachten) naar De Kluis in Sint-Joris-Weert,

midden in het bos.  Het eten is er heel lekker! Ze slapen samen in kamers van 6 tot 8 personen.

Mooss begeleidt drie muzische workshops. Dat kan drama, dans, muziek, media of beeld zijn.

Naast deze workshops wordt er in het bos gespeeld en zijn er hele toffe avondactiviteiten. 

Derde graad: zeeklassen
Onze jarenlange traditie: zeeklassen! De kinderen van 5 en 6 verblijven 4 dagen (3 nachten) in

Vakantiedomein Hoge Duin in Oostduinkerke.  Ze bezoeken de Ijzertoren in Diksmuide,

ontmoeten een traditionele garnaalvisser en proeven van zelfgepelde garnalen, bezoeken het

natuureducatief centrum Duinenhuis en ravotten natuurlijk samen op het strand. Wie maakt

deze keer het grootste zandkasteel? Het zand in de koffer achteraf moet je erbij nemen...


